
‘Zie, Hij komt!’ Ambtsdragersontmoeting GB 2023 – 5 sep. Zuilichem / 12 sep. Harderwijk J.J. ten Brinke 

 
- Een titel voor de Bijbel? 
- OT en NT > belofte en vervulling. Echter: vervulling in NT is tegelijk een opmaat voor hernieuwde verwachting. 
 

De komende God 
- Het gaat niet om ‘iets dat staat te gebeuren’, maar om ‘Hem, Die komt’. Zowel het Oude als het Nieuwe 
Testament is doortrokken van ‘het komen van God’. 
- Het komen van Christus wordt onmiddellijk verbonden met het oordeel. Vgl. Ps. 98:9, Hebr. 9:27, 2Kor. 5:10. 
- De Heere zal scheiden wat hier op aarde al onderscheiden is.  
 

De wereld gaat voorbij… (1Joh. 2:15-17) 
- Wij leven in een cultuur die helemaal ópgaat in het hier en nu. Is er plaats voor de komst van God(s Koninkrijk)? 
- Wel in de wereld, niet van de wereld.  
- Heb de wereld niet lief! Een radicale vertolking: wat uit de wereld is, is niet uit de Vader. En: wie de wereld 
liefheeft, de liefde van/tot de Vader is niet in hem. Bij ‘wereld’ gaat het om de krachten en de machten die zich in 
deze wereld openbaren. Het gaat over de uitgangen van je hart. 
- De drie geboden van de wereld (vs. 16): ‘de begeerte van het vlees’ (Geniet!), ‘de begeerte van de ogen’ (Heb!), 
‘de hoogmoed van het leven’ (Beheers!). 
- Dit is Zijn gebod: dat wij geloven (…) en (…) liefhebben (1Joh. 3:23). Het leven is het leven waard omdat Hij leeft.  
- De gedaante van deze wereld gaat voorbij (vgl. 1Kor. 7:29-31). Zie, Hij komt! 
 

Toch in deze wereld (Matth. 24:1-14) 
- Geroepen te leven, te werken, te bidden, te dienen en te getuigen in het hier en nu. Totdat Hij komt! 
- De bril van het Woord: wéten wat God ons openbaart. 
- Terwijl de discipelen vragen naar het ‘hoe en wat’ (Matth. 24:3), zegt Jezus: ‘Pas op!’ 
- Alles wat je afbrengt van het verwachten van de komst van de Heere Jezus, is misleiding. 
 

Het is nog niet het einde 
- Oorlogen, geruchten van oorlogen, hongersnoden, besmettelijke ziekten, aardbevingen > tekenen van de eindtijd, 
die begon bij de Hemelvaart van Christus en die duurt tot Zijn wederkomst. 
- Het ‘moet’ geschieden: een goddelijk moeten. Matth. 24:6b: ‘…maar het is nog niet het einde.’ 
- Gewaarschuwd voor misleiding. Citaat Jonathan Cahn (n.a.v. Dan. 7): ‘De eindtijd zal niet gebaseerd zijn op 
natuurlijke dingen, maar op onnatuurlijke dingen. Het bestaat als het ware tegennatuurlijk. Het is een beschaving 
die op gespannen voet staat met de schepping, met de natuur, met de orde van God…’ 
 

Volharden tot het einde 
- Matth. 24:13: ‘Maar wie volharden zal tot het einde…’ 
- Dit ‘volharden’ heeft betrekking op alles waarin tastbaar wordt dat een navolger van Christus ‘kruisdrager’ is. 
- Christen-zijn heeft niets te maken met ‘het voelt goed’. Juist dat is misleiding van de duivel. 
- Volharden is vasthouden aan wat je geschonken is in de schat van het Evangelie. 
 

Het einde komt! 
- Het woord ‘einde’ (Grieks: ‘telos’) betekent voltooiing, volkomenheid, het uiteindelijke doel. 
- ‘…en dan zal het einde komen’ (Matth. 24:14b). Als het einde komt, begint het. 
- Tekenen van het allerlaatste: het Evangelie als getuigenis voor alle volken (Matth. 24:14) en de trouw van God 
aan Zijn verbondsvolk Israël (vgl. Matth. 24:34-35). 
- Zie, Hij komt! Biddend waken en wakend bidden.  
 

Gespreksvragen 
1) ‘Zie, Hij komt!’ Welke gevoelens en gedachten roept deze zinsnede bij u op, voor uzelf maar ook voor de 
gemeente waar u als ambtsdrager dient? 
2) Zet het boven elke kerkenraadsagenda: ‘Zie, Hij komt!’ Welke dingen doen en laten we als kerkenraad met het 
oog op Christus’ komst?  
3) Herkent u dat de drie ‘geboden’ van de wereld (1Joh. 2:16) ons afbrengen van een verwachtingsvol leven? Hoe 
kan de gemeente hierin worden gewapend? 
4a) Overweeg Matth. 25:35-36. Op welke manier beleeft u de diaconale roeping in het licht van Christus’ komst? 
4b) Overweeg Matth. 28:19. Hoe beleeft u de roeping van de ouderling in het licht van Christus’ komst? 
4c) In hoeverre stempelt de komst van Christus de inhoud van de prediking? 


